Plnksteren

In het Pinksterverhaal wordt beschreven dat de apostelen (eigenlijk de eerste christenen) na
een periode van rouw en angst hun schroom hadden afgelegd en erop uittrokken om de
nieuwe visie uit te dragen. Ze wisten dat er tegenstanders waren, die niet te beroerd waren
om geweld te gebruiken en dat de Romeinse bezetter ook niet hield van opstanden en
rellen. Toch hadden ze de moed om het gedachtegoed van hun leermeester in de publiciteit
te brengen overtuigd als ze waren dat ze opkwamen voor de goede zaak.

Er gebeurt veel in de wereld wat niet deugt. Het is verbazingwekkend dat er niet meer
tegengas gegeven wordt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het optreden van vele
machthebbers, die de protesten tegengaan met harde repressie of strafmaatregelen. In
nogal wat landen staat de rechtspraak onder druk, staan de media onder controle of
probeert de regering de democratie om zeep te helpen om aan de macht te kunnen blijven.
Ook in ons land is het publieke debat moeilijker geworden. Er worden snel etiketten geplakt,
verdachtmakingen geuit zonder dat er geluisterd wordt naar feiten en argumenten. Een
ander probleem is dat vele mensen ‘tegen’ zijn maar echt niet weten waar ze ‘voor’ zijn. Ze
noemen dat ‘pragmatisch’ maar het lijkt vooral ingegeven door eigenbelang.

In het Pinksterverhaal ging het wel om een visie, om idealen en de moed om ervoor te gaan
en wat verkeerd is aan de kaak te stellen.

De wijze van oorlog voeren in Gaza deugt niet: gedreven door haat offeren zowel Hamas als
de Israélische regering de bevolking van Gaza op, zonder scrupules, zo lijkt het. En het was
goed dat er een grote demonstratie was. En het is denk ik ook terecht dat iemand als Poetin
aangeklaagd is door het internationale strafhof.

Moeten we niet meer gehoor geven aan de oproep die van Pinksteren uitgaat en moed
verzamelen om op te staan tegen het verkeerde en principiéler te gaan voor het goede
zonder het debat over wat goed is en wat niet goed is uit de weg te gaan?
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