
Uit de historie: De Molen  
 

De Lindense of ook Katwijkse molen is een van de meest karakteristieke en historische 

bouwwerken van de omgeving. In 2019 stond deze achtkantige korenmolen 150 jaar op de 

huidige plaats, halverwege Linden en Katwijk. Een prachtig monument met een rijke 

geschiedenis en kleurrijke bewoners, dat qua omgeving echter een betere plek zou 

verdienen…  

In dagblad de Noord-Ooster van 29 maart 1950 lezen we de ontstaansgeschiedenis van de 

molen. 

‘Het was in het jaar 1868 dat de gemeentesecretaris van Linden, de heer Hend Cruijsen, 

bijgestaan door alle boeren van Linden en Katwijk, pogingen in het werk stelde om voor 

Linden en Katwijk samen een molen te verkrijgen.  

Het was een grote last voor de boeren van Linden en Katwijk om maar steeds weer naar Cuijk 

naar de molen te rijden om het graan te laten malen. Daarbij kwam dan nog dat bij hoge 

waterstand - als de Beerse Maas werkte – de Cuijkse molen noch vanuit Katwijk noch vanuit 

Linden te bereiken was. 

 

Na lang heer en weer praten en handelen bleek de heer Joseph van der Stein, afkomstig uit 

Venlo, bereid een molen te bouwen. Van bovengenoemde Cruijsen kocht Van der Stein een 

stukje grond, goed gelegen èn voor Linden èn voor Katwijk, om er een molen op te bouwen. 

De heer Cruijsen moest hiervoor wel een stukje grond van zijn Hetsberg afstaan doch ook hij 

had grote belangen. Zo toog dan de heer Van der Stein naar de Zaanstreek en kocht er bij een 

molensloper een zogenaamde ‘achtkant’. Als vlot kwam deze molen over plassen, vaarten op 

de Maas en via deze rivier naar Linden.  

 

 
 

In het jaar 1869 kwam de molen met daaronder het woonhuis gereed en Van der Stein 

vestigde zich met zijn gezin te Linden op 8 juli van dat jaar. Dat de heer van der Stein een 

kundig molenbouwer was, blijkt wel uit de molen zelf. Dat hij de zaak van de praktische kant 

bezag, bleek wel hieruit dat hij de molen op zijn woonhuis had gebouwd, iets zeer zeldzaams 

voor onze streken. De molenaar was bovendien een kundig vakman en spoedig was iedereen 

klant op de molen’.  

Joseph van der Stein was dus de eerste molenaar van de Lindense en Katwijkse molen. 

Na weinige jaren bleek dat ‘de mulder’ niet zo goed met zijn klanten kon omgaan en steeds 

meer oog kreeg voor de jacht en minder voor de molen. Ook in de bosjes om en bij de molen 

had men immers de konijntjes voor het schieten en Joseph maakte daar misbruik van en 



verschalkte menig haas of konijn. De gevolgen bleven niet uit, verschillende boeren zagen 

zich genoodzaakt weer elders hun koren te laten malen en de eertijds zo bloeiende 

molenaarszaak ging niet meer. Weer een tijdje later bood de molenaar zijn molen te koop aan, 

maar de belangstelling voor een verlopen zaak bleek niet zo groot en ernstig, kopers kwamen 

niet opdagen.  

In het jaar 1876 kocht de heer Antoon Jetten, afkomstig uit Meerlo (Limburg) de molen en 

vestigde zich met zijn jonge vrouw te Linden. Binnen een korte tijd werkte de heer Jetten de 

zaak weer op en opende op bescheiden schaal een meel- en graanhandel. Iedereen werd weer 

klant en de molenaar met zijn groot gezin (10 kinderen) had een behoorlijk bestaan. Het 

echtpaar vierde in oktober 1925 hun gouden huwelijk, een feestdag voor het dorp.  

 

Antoon Jetten leidde zijn zonen op in het mooie molenaars vak. In 1901 kwam zoon Piet van 

de lagere school en werd onmiddellijk de hulp van vader Jetten op de molen. Zijn oudere 

broers waren namelijk al ‘op de vreemde’ (bij anderen) om zich verder te bekwamen in het 

vak. Ook Piet ging later zijn vakkennis bij andere molenaars vergroten en werd daarna de 

rechterhand van zijn vader.  

De traptreden in de molen sleten uit, werden omgelegd en sleten door onder de voeten van de 

Jettens. Piet nam in 1920 het gehele bedrijf over en bracht het tot grote bloei. Hij trouwde dat 

jaar te Beers met Anna Ebben. Het echtpaar kreeg twee dochters: Toos en Ria. 

Piet en Anna Jetten hebben zich voor de Lindense en Katwijkse gemeenschap vele 

verdiensten verworven. Met name in de oorlog stond Piet de Mulder paraat voor de 

gemeenschap door kleine hoeveelheden broodkoren te malen, iets wat verboden was. Het 

moest dan ook, evenals het vervoer, bij nacht en ontij gebeuren.  

Het echtpaar Jetten mocht in mei 1970 hun gouden huwelijk vieren, wederom een feestdag 

voor de Linden en Katwijk. 

 

In 1951 verliet Piet Jetten de molen en droeg het grove werk over aan zijn schoonzoon Jan 

van Kempen, die op 1 mei van dat jaar de jongste molenaarsdochter Ria trouwde maar zelf 

geen molenaar was. Hij heeft zich dus gaandeweg de jaren in het molenaar vak moeten 

bekwamen. ‘Jan de Mulder’ heeft tot begin jaren ’80 de molen laten malen. Jan en Ria van 

Kempen kregen vijf kinderen, en waren zeer betrokken bij de Lindense dorpsgemeenschap en 

parochie (de molen heeft altijd bij de parochie Linden gehoord). Jan overleed in 2010, Ria in 

2019. 

In 2010 is de molen verkocht aan de firma Nabuurs, het transportbedrijf dat naast de molen is 

gevestigd. De molen is gedurende de afgelopen decennia een aantal malen grondig 

gerestaureerd.  

In 1957 werd het uiterlijk van de molen grondig gewijzigd: van de tot dan toe met hout 

beklede molen werden zowel de romp als kap met riet bedekt hetgeen het aanzien van de 

molen totaal veranderde.  

In 1985/1986 kreeg de molen een nieuwe kap, gevlucht, stelling, tafelelementen en 

rietbedekking.  

 

In mei 2015 volgde een ingrijpende restauratie, eigenlijk meer een reconstructie met het doel 

het uiterlijk van vóór 1957 terug te krijgen. Romp en kap kregen weer een houten bedekking 

in plaats van riet en ook een aantal andere karakteristieke elementen (de spruitkisten, de 

verankering van de stelling) werden gereconstrueerd naar oude foto’s. 

De Lindense molen wordt tegenwoordig draaiende gehouden door vrijwillige molenaars, 

aangesloten bij de Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk. Peter Simons en Rob Snel zijn 

de huidige molenaars.  

De molen is op even weken geopend op donderdag tussen 13:30 uur en 17:00 uur.Op de 

website www.molenvrienden.nl is over de Lindense molen te lezen: ‘De toekomst voor deze 

molen is door het oprukkende industrieterrein onzeker’.  

 

(Uit het boek ‘Linden, Groot en Klein’ van Angeline van der Donk en Antoon Donkers, en de 

Nederlandse Molendatabase).  

http://www.molenvrienden.nl/

